DURF

Durf indruk te maken. Vooral op jezelf
Durf het aan om uit je twijfels op te springen
en te zingen: hier ben ik en waarom niet!

Vouw je zelfvertrouwen als een feestversiering
uit

en jaag een nieuw en onbedwingbaar vreugdevuur
over de donkere binnenplaats van je gedachten.

Weg met al dat halfzachte knielen voor
besluiteloosheid.

Verdom het om nog langer één seconde van je
leven

Toe te geven aan het zoeken en het tasten.

Ontdek hoe alles anders kan en anders wordt
Wanneer je je van alle aarzeling ontdoet.
Vertrouw erop, het is goed om het contract
Met de lafheid te ontbinden. Het is goed

om niet te wankelen. Het is goed

om deze tijd met je talent te betoveren.

Buig je aftocht tot een intocht om.
Weet jezelf te heroveren.

Durf, Poézie die de burger moed geeft
Arthur Lava, uitgeverij Voetnoot



